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Voorwoord
Beste AltijdDorstmennekes, AltijdDorstwiefkes, KleineDorst-igen, sponsoren, bierbrigadiers, 
sfeerkanonnen, confetti-koningen en andere carnavalsvrienden,

Het is weer zover! Dat weet u dondersgoed wanneer deze bommetje volle carnavalsbode weer met een 
doffe plof op uw deurmat valt óf (primeur!) dit jaar voor het eerst in uw mailbox verschijnt. Het is weer de 
hoogste tijd voor onze favoriete feestperiode: carnaval! 

De tijd van het jaar waarin we al onze zorgen overboord mogen gooien en ons volledig kunnen 
onderdompelen in het simpele bestaan van een echte carnavalist. De tijd waarin we ons alleen maar druk 
hoeven te maken over de (in het algemeen) minder belangrijke levensvragen zoals: Zijn mijn munten nu 
alwéér op? Smaakt dit biertje nog of moet ik over op iets sterkers? Hoe ben ik thuisgekomen? Wacht, is 
dit wel mijn eigen bed? Ai…. Maar dat zorgt vaak wel voor een goed verhaal, waarvan er in deze editie 
natuurlijk weer genoeg te lezen zijn! 

We hebben het over de tijd van het jaar waarin geen gekkigheid gek genoeg is en daar vonden we het 
thema voor dit jaar dan ook prachtig bij passen. Het is namelijk ‘‘Niet te Filmen!’’ en dat is naast dat 
de carnavalsperiode nooit te filmen is, ook het afgelopen jaar voor onze vereniging geweest. Wie had 
namelijk gedacht dat wij afgelopen jaar een eigen bouwhal zouden bouwen, in Borne wel te verstaan, 
en dat we die ook al zo mooi hebben kunnen inrichten en dat we al zoveel leuke contacten over en weer 
zouden hebben met onze nieuwe buren. Een droom die werkelijkheid is geworden dankzij de inzet van 
onze leden, sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen. Duizendmaal dank voor eeuwig! 

In dit ADje dan ook alle ins en outs over onze eigen bouwhal, van de bouw tot aan de onthulling van 
onze eigen groen-gele loper van (symbolische) m2-houders (waarover al onze eigen filmsterren kunnen 
flaneren!) en alles daar tussenin. Daarnaast blikken we terug op het afgelopen jaar met onder andere de 
eerste editie van Het Grote Tom & Sander Bier & Wijn Proeffestijn, wederom een iets te gezellige 11e van 
de 11e en oneindig veel te gekke kiekjes. 

Ook zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor ons jubileumjaar. Alvast een shout out naar de 
jubileumcommissie: keep up the good work! Er staat ons namelijk veel tofs te wachten volgend seizoen! 
In deze editie krijg je alvast een tipje van de sluier, want de jubileumcommissie heeft de Club van 111 
opgericht. Verder natuurlijk ook duizendmaal dank aan alle commissieleden van de andere commissies. 
Jullie hebben het weer geflikt! Jullie inzet voor de prachtige wagen, de pakken, de feesten, natuurlijk 
onze eigen bouwhal (!!!) én nog veel meer zijn werkelijk ‘niet te filmen’! Hulde! Toppers! 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar team ADje: Lisa en Linette, die er wederom voor hebben 
gezorgd dat ons verenigingsblad er fantastisch uitziet en zonder spellingsfouten nu in uw handen ligt. 
Ook een thank you aan alle columnisten voor het delen van hun carnavalsavonturen. Wij hopen dat u ook 
dit jaar net zo zult smullen van de wilde verhalen als dat wij dat hebben gedaan!

Daarnaast wil ik ook mijn mede-bestuursleden (lekker onderaan de pagina, sorry guys) nog even in het 
zonnetje zetten! Wat ben ik onwijs trots op ons! Na een jaar intensief samenwerken vinden we elkaar nog 
steeds (wel) lief en hebben we de crème de la creme bereikt: onze eigen bouwhal! De kers op de taart! 
Wat een beloning na jaren bikkelen met elkaar, dus dankjewel voor jullie inzet parels! 

Tot slot, zoals altijd, aan mij de enorme eer om namens het gehele bestuur u een onvergetelijk, feestelijk 
en onmeunig gezellig carnaval toe te wensen! Laat u vooral verrassen en dat het maar weer donders uit 
de hand mag lopen! 

Met carnavaleske groet, 
namens het bestuur, 
Amber Dirksen

P.S. Wanneer je de komende tijd denkt: dit is toch niet te filmen! Dan is het vaak ook beter om het ‘niet 
te filmen’! Of wel natuurlijk! <3 
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Memories reloaded: carnaval 2023 - 2024! 
Alweer een jaar geleden dat het mooiste weekend van het jaar werd gevierd! Maar voordat 
we vol enthousiasme aan carnaval 2025 kunnen beginnen, kijken we nog even terug naar 
vorig jaar!

Voor de tweede keer werd het feest legendarisch afgetrapt in Boeskoolstad. Op de elfde van de elfde om 11:11 
uur luidden de kerkklokken. Tenminste, als je op het juiste plein stond dan had je dit kunnen horen. Op ons 
plein klonk een blaaskapel en werd er bier uitgedeeld uit het speciaal ingeslagen vat. En als er iets beter is dan 
bier, dan is het wel gratis bier. Zo stond er al snel een rijtje met leden te wachten op een biertje. Wie geeft ze 
ongelijk?

Weken later was het tijd voor de eerste optocht in Albergen. De wagenbouw was al op tijd 
vertrokken en maakte goed gebruik van hun eigen bouwkeet. De geur van gebakken eieren hing 
nog in de lucht toen wij aankwamen op de opstelplek. Met een startplek helemaal achter in de 
optocht, duurde het lang voordat we mochten starten. Maar dat deed niets af aan de sfeer. Met 
z’n allen schuilen tegen de wind op een paar vierkante meter – want wat was het koud! Eenmaal 
aan het dansen in de optocht warmde iedereen weer goed op en dat was vooral belangrijk voor 
Ties. Want tijdens het slootje springen (voor het wildplassen bij het opstellen) miste hij… de 
overkant. Ties, een kleine tip: misschien dit jaar het slootje springen aan anderen overlaten. 

Na een weekje uitrusten en voorbereiden brak eindelijk hét weekend der weekenden aan. Vrijdag begon in Het 
Uurwerk, waar iedereen weer als heksen en tovenaars werd geschminkt. In de bus richting Tubbergen zat de 
sfeer er al goed in. Maar toch was er een kleine tegenslag; de bus moest door een smal bosweggetje. Gelukkig 
ging alles net goed en kwamen we op tijd aan voor de optocht. Als je het mij vraagt, was deze optocht één groot 
feest! De sfeer in Tubbergen is altijd top! 

Na afloop poetsten de meiden snel de schmink af en ruilden die in voor een laagje make-up. Hup, weer de bus 
in, waar de carnavalskrakers op volle kracht werden gedraaid. Iedereen zong uit volle borst mee, wat een sfeer! 
Tijd voor het dweilen in Hengelo, samen met Blaaskapel de Niksnött’n. Samen gingen we alle kroegen af en 
daarbij was niemand te beroerd om de biceps te trainen met een biertje of twee. We begonnen dit jaar in Café ‘t 
Neutje, gingen vanaf daar door naar Feestcafé The Rits en sloten af bij de Appel 2.0. 

Zondagochtend kon de wekker gelukkig iets later worden gezet. Tijd voor Boeskoolstad! Hoe kun je die dag 
omschrijven? Bier, gezelligheid, vrolijke energie… maar ook veel vermoeide blikken. Toch weerhield niets ons 
ervan om alles uit deze dag te halen. Ik herkende Bertil bijna niet, want hij was ineens verkleed als Mario. Er werd 
zelfs onderhandeld of hij het pak mee naar huis mocht nemen, dat mocht in ruil voor zijn kiel... Maar zijn geliefde 
groen-gele kiel laat deze man gelukkig nooit in de steek! 

Ook op Rosenmontag was AltijdDorst uiteraard weer van de partij. Het energieniveau was nog steeds hoog, al 
was niet iedereen meer net zo fris als op dag één. Gelukkig bracht onze eigen schoonmaakster een oplossing met 
een emmer, wc-borstel en de nodige schoonmaakmiddelen. Zo werden sommigen even opgefrist, misschien liep 
dit iets uit de hand… want na een paar minuten waren sommigen zeiknat. Oeps! 

Ongetwijfeld zijn er op de dag erna nog gekke dingen gebeurd, maar voor mij was het 
feestje helaas afgelopen. Misschien ook maar beter dat deze onbekend blijven…?

Alvast een dikke proost op dit jaar! Op naar nieuwe verhalen!

Door: Marit Mulder
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Het grote Tom & Sander bier & wijn 
proeffestijn 1.0

12 13

26 mei 2024 was daar dan uit het niets het eerste ‘Het grote Tom & Sander Bier & Wijn 
Proeffestijn’. Dit idee kwam ter sprake op de surprise verjaardagsparty van niemand 
minder dan onze Bassie. Na een paar biertjes waren Sander, Pim en Tom druk bezig met 
het fantaseren over mooie inzamelingsacties voor de nieuwe hal. Toen Sander begon 

over een whiskyproeverij die hij wilde organiseren kwam het balletje aan het rollen. Kon dit ook niet 
met speciaal bier? Sander dacht al snel groter, want niet iedereen drinkt bier. Er moest dus ook iets 
met wijn gedaan worden! De ideeën werden steeds beter naarmate het bier vloeide, dus een appgroep 
werd direct aangemaakt. 

Al snel kwamen we erachter dat er hulptroepen nodig waren, omdat we dit hele gebeuren graag al binnen 2,5 
maand wilden organiseren. Wie kun je dan beter vragen dan de dolle dinsdag dweilcommissie en Jan Hendrik 
Staudt? Een flyer werd gemaakt door Sander, al moest deze nog wel een aantal keren worden aangepast om 
door de scherpe controles van Pim te komen. Het werd tijd om mensen te gaan stalken om ze naar het feest 
te krijgen. Alle trucjes werden uit de kast gehaald door de marketing machine. Uiteindelijk hadden we een 
mooie 120 aanmeldingen voor deze eerste editie. Ondertussen was Pim al druk bezig met het samenstellen 
van het biermenu. En zijn buurman Karel van Wijn- en Eetbar Anno 1890 nam het wijnmenu voor zijn rekening. 
Dat kun je aan deze mannen wel overlaten. 

Op zondag 26 mei 2024 was het eindelijk zover, het feest kon beginnen. De menukaarten waren gedrukt. Er 
stonden mooie bieren en wijnen klaar voor de mensen. Het zonnetje scheen, alsof het zo had moeten zijn! Alle 
ingrediënten waren er voor een top middag! En wat hebben we een top dag gehad! 

We hebben als organisatie veel mooie feedback gekregen. En niet te vergeten een mooi bedrag opgehaald 
voor beide verenigingen! Het bleef nog lang onrustig op het terras van Het Uurwerk. Mede door een 
windhoos die het hele feest abrupt probeerde te verstoren. Maar als je een quadrupel als 5e biertje overleeft, 
dan overleef je een windhoos ook wel. Dus de afterparty werd verplaatst naar binnen. 

Was je er niet bij?  Dan moet jij je zeker aanmelden voor de 2e editie op 22 juni 2025! Dat kan door mij 
persoonlijk een appje te sturen. Wederom gaan we weer voor een mooie opbrengst die ten goede zal komen 
aan de inrichting van onze mooie hal! 

Tot dan!

Door: Tom Regts
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Onze eigen bouwhal!
Door: Sebastian (Bassie) Drenth

Het is maart 2016, wij worden door de gemeente uit de “bananenloods” gezet. Het gebouw 
wordt gesloopt omdat de gemeente er iets nieuws wil gaan bouwen, wat uiteindelijk nog een 
paar jaar duurt… We mogen de gemeente natuurlijk wel bedanken voor alle jaren huisvesting 
op de verschillende locaties. In de jaren die komen hebben we verschillende onderkomens 
en we hebben de praalwagen zelfs een tijd bij Hans Heerink in het weiland kunnen stallen! 

Uiteindelijk hadden we geluk en konden we de hal aan de Toermalijnstraat huren. Deze hal was te groot om 
alleen te huren, dus daarom hebben we dit samen met de Jonge Leu van HCV de Windbuul’n gedaan. In 
de +/- 7 jaar dat we daar zaten, hebben wij altijd de hoop gehad om nog één keer te verhuizen naar onze 
eigen bouwhal. We hebben heel lang gehoopt dat dit in Hengelo zou zijn met alle andere verenigingen, 
maar helaas liep dit allemaal niet zoals wij verwacht hadden. Uiteindelijk hoorden we in november 2022 op 
de jubileumreceptie van de Toet’nbloazers dat ze de hal in Borne gingen uitbreiden. Gekscherend werd er 
gevraagd of er geen plek voor ons was. We werden die avond meteen voorgesteld aan Theo en Herman, de 
aanjagers van dit plan. Eerst moest er met de overige verenigingen (Melbuulkes en Kolkleu) overlegd worden 
of zij niet ook wilden uitbreiden. Nadat de verenigingen intern overleg hebben gehad, kwamen ze tot de 
conclusie dat ze niet willen uitbouwen. Daardoor konden wij in “het gat” van 200m2 springen!

We zijn aanbeland in de zomer van 2023, en nu is het voor ons tijd om te kijken of we de bouw van de hal 
financieel rond kunnen krijgen. Naast de begroting werd er ook een plan gemaakt om geld in te zamelen 
voor de nieuwe hal en werden er ook externe investeerders gevonden die ons bij wilden staan mochten we 
het financiële plaatje niet rond kunnen krijgen. Dit plan is in september 2023 door de speciale algemene 
ledenvergadering goedgekeurd en dat betekende maar één ding: WE KUNNEN BEGINNEN!!!

Het nieuw te bouwen deel komt op een plek waar op dat moment een hondenveld is. In overleg met de 
buurt en de gemeente hebben we het aantal vierkante meters van het veld intact gelaten, maar hebben 
we alleen de vorm iets aangepast zodat de nieuwe hal daar kon komen. Dat betekende wel dat we de 
hekken van het veldje moesten aanpassen en dat de “oude bosschages” die daar zaten verwijderd moesten 
worden. In overleg met de gemeente mochten we dit allemaal zelf doen. Dat resulteerde in een middag hout 
versnipperen in de houtwal en het verplaatsen van het hek voor het hondenveld. Dit hebben we met alle 
drie de verenigingen samen gedaan en het waren twee mooie dagen! In de dagen erna werden de duikers 
geplaatst om de sloot te dempen. Dit is aangevuld met puin zodat we met het grote materieel makkelijk het 
terrein op kunnen komen.

Dan maken we een sprong op de tijdlijn. In één keer is het april 2024 en dat betekent voorjaar, dus mooi 
weer! Iets wat we in de maanden daarvoor niet gehad hadden. We moesten namelijk met graafmachines 
en trekkers het veld op om de grond af te graven. Dit alles werd gedaan met groot materieel, maar we 
moesten de hoogtes bepalen met de hand. We kunnen jullie zeggen, dit waren zware dagen met de eerste 
zonnestralen sinds de herfst van 2023. Uiteindelijk hebben we in twee zaterdagen alle grond weten af te 
voeren en de bouwput zo egaal mogelijk proberen te krijgen.
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In mei 2024 zijn we begonnen met het aanleggen van de doorvoeren voor 
het riool en de nutsvoorzieningen. Hier zijn we mee begonnen omdat er 
een laag menggranulaat (puin met beton erdoor) gestort ging worden. 
Op deze manier kregen we een harde ondervloer waarop we de fundering 
konden gaan storten. Voordat we de fundering konden gaan storten, 
moesten we eerst de bekisting timmeren. Dit hebben we eind mei gedaan. 
Nadat de bekisting helemaal klaar was, kon het beton gestort worden. 
Dit hebben we begin juni gedaan met een betonpomp op een kraan. De 
cementwagen kon namelijk niet achter op het terrein komen. De bekisting 
is het weekend daarop eraf gehaald.

Juli 2024 werd er begonnen met het plaatsen van de staalconstructie van 
de hal. Dit ging zeer snel omdat alles op maat aangeleverd werd. Nadat de 
staalconstructie met daartussen de houten liggers geplaatst waren, werd 
er ook al snel begonnen met de wandbeplating, waarna de dakbeplating 
ook geplaatst werd. Helaas had het de dagen daarvoor best veel geregend 
waardoor de hallen blank stonden met water. Nu er een dak op zat, konden 
we dit er gelukkig uit pompen. Nadat de hallen droog waren, konden we 
beginnen met het plaatsen van de banden voor de tussenwanden. De 
tussenwanden komen namelijk een paar centimeter boven het straatwerk 
uit. Nadat de banden geplaatst waren, is het laatste zand naar binnen 
gereden en hebben we het zandbed door een machine laten afreien.

Aan het einde van de bouwvak hebben we door alle hulp die we hebben 
gekregen in één avond de hallen kunnen bestraten en in de volgende 
avond alles kunnen knippen en buiten kunnen bestraten. De eerste avond 
is de after borrel met de buren voor sommigen van ons flink uit de hand 
gelopen!

Direct na het straten was het tijd om de verlichting in de hal op te hangen. 
Het voordeel was namelijk dat er nog niets in de hal stond en we er van 
alle kanten goed bij konden met de hoogwerkers. Verlichting was namelijk 
prioriteit nummer één, omdat de avonden alweer wat korter werden en we 
op deze manier langer door konden met het inrichten van de hal! Want ja…. 
DE HAL STAAT!!!!!!!!

Het inrichten kon beginnen! Hiervoor werden verschillende 
‘projectgroepjes’ opgericht. Lees snel verder over hoe wij van deze ‘kale’ 
hal onze eigen bouwhal hebben gemaakt! 
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maart ‘16

oktober ‘23

april ‘24

mei & juni ‘24

juli ‘24

augustus ‘24

september ‘24

Uit onze hal aan de Langelermaatweg gezet

Snipper dag

Zwaar werk met al dat materieel

Tijd voor de fundering

Laat het staal maar komen!

Gezamenlijk straten

1, 2, 3, Inrichten maar!
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Geldinzamelingsacties voor onze 
nieuwe carnavalshal

Actie 1: Werkkleding op Vinted en Marktplaats
Onze eerste grote actie was de verkoop van een partij werkkleding die we als sponsoring hadden ontvangen. 
Bertil heeft zich hier enorm voor ingezet en de kleding via Vinted en Marktplaats aan de man gebracht. Het 
inpakken, verzenden en communiceren met de kopers was een flinke klus, maar wat hebben we een resultaat 
geboekt! Ruim 5000 euro hebben we dankzij deze actie binnengehaald. Honderden pakketjes werden 
zorgvuldig ingepakt en verstuurd naar blije klanten, die daarmee niet alleen hun garderobe verfraaiden, maar 
ook een steentje bijdroegen aan onze nieuwe hal. Een enorme winst, maar ook een geweldige ervaring voor 
iedereen die hierbij betrokken was! Sebastian en Raymond bedankt voor het beschikbaar stellen.

Actie 2: Hulp op festivals in Twente
Al vele jaren zijn we actief op verschillende festivals in de regio, en dit heeft ons een mooie bron van 
inkomsten opgeleverd. Van Freshtival tot aan de Zwarte Cross en alles daar tussenin – wij zijn te vinden op 
de drukste festivalterreinen om te helpen met het scannen van tickets, koffie schenken aan campinggasten en 
het bedienen van de kassa’s. In ruil voor onze inzet ontvangen wij een bijdrage voor de kas van de vereniging, 
en dat heeft ons de afgelopen jaren geen windeieren gelegd! We kunnen met trots zeggen dat deze festivals 
ons bijna 25% van de kosten voor de nieuwe hal hebben opgeleverd. En zeg nu zelf, wat is er leuker dan een 
dag op zo’n festival werken en daarna zelf het terrein op kunnen om lekker te feesten! De organisatie zorgt 
altijd voor een heerlijk verzorgd diner en drankjes tijdens je shift, en daarmee is het werken meteen een 
feestje. Voor de komende jaren hopen we natuurlijk op meer van dit soort mooie evenementen. Dus, hou het 
pinksterweekend vrij voor Freshtival en 5 juli voor “in het Volkspark”! Wij zijn er klaar voor!

Wat een geweldige tijd hebben we achter de rug met al onze geldinzamelingsacties 
voor de nieuwe carnavalshal! Dankzij de inzet van talloze enthousiaste leden, 
vrijwilligers, en sponsoren, kunnen we met trots zeggen dat we onze droom hebben 
kunnen verwezenlijken: een nieuwe, sfeervolle hal voor onze vereniging! We willen dan 

ook graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit mooie proces. We blikken terug op de 
verschillende acties die we hebben uitgevoerd en wat deze ons hebben opgeleverd.

Een fantastisch resultaat dankzij onze leden, vrijwilligers en sponsoren.
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Actie 3: Zomerbloeiers en kerstbloemetjes
Maaike had een fantastisch idee voor een actie die niet alleen geld opbracht, 
maar ook kleur in de tuinen en op de terrassen van de mensen bracht: de 
verkoop van zomerbloeiers en kerstbloemetjes. Deze actie was een groot 
succes! De bloeiers waren van uitstekende kwaliteit en zorgden voor prachtig 
kleur in tuinen en balkons. De kerstbloemetjes waren een geliefd cadeau 
voor de feestdagen, en dankzij de goede verkoop van deze planten, hebben 
we wederom een mooie bijdrage voor de nieuwe hal kunnen genereren. 
Maaike, bedankt voor je creativiteit en inzet!

Actie 4: Koop een m2 en sponsor de hal
Een van de meest bijzondere acties was de verkoop van vierkante meters om de toekomstige hal te 
sponsoren. Deze actie was niet alleen een manier om geld in te zamelen, maar ook een manier om onze leden 
en sponsors een blijvende herinnering te geven aan hun bijdrage. Het idee om een persoonlijke tegel te 
kunnen kopen die in de hal wordt geplaatst, sloeg enorm aan. Wat een plaatje! De tegels zijn voorzien van 
logo’s, namen en mooie kleuren, en hebben inmiddels de vorm gekregen van een echte ‘walk of fame’. Het 
was een intensief karwei om alles precies goed uit te voeren – gekleurd, gelaserd, en daarna gelakt – maar 
het resultaat is meer dan geslaagd. De tegels zijn absoluut toekomstbestendig en zullen vele jaren in onze hal
blijven staan, als een mooi aandenken voor de mensen die hebben bijgedragen. Het onthullen van de 
tegels tijdens de opening van de hal was een magisch moment. Iedereen was trots om hun eigen stukje 
geschiedenis te zien!

Dank aan iedereen!
Al deze acties, groot en klein, hebben samen een indrukwekkend resultaat opgeleverd. We kunnen met recht 
zeggen dat onze leden, sponsoren en vrijwilligers een enorme bijdrage hebben geleverd aan het realiseren 
van onze nieuwe carnavalshal. Het enthousiasme en de betrokkenheid van iedereen maken ons sterker en 
hechter als vereniging, en dat is iets waar we trots op mogen zijn.

Dankzij jullie inzet hebben we de financiën voor de hal heel erg goed op een rijtje. De komende tijd zullen we 
nog meer van dit soort acties organiseren, dus houd je ogen en oren open, en blijf je inzetten. Samen maken 
we de toekomst van onze vereniging nog mooier en sterker! Dank aan iedereen die betrokken is geweest en 
nog steeds betrokken is bij deze geweldige initiatieven.
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Door: Bertil Jansen
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Project verdiepingsvloer Een eigen kantine
Toen we te horen kregen dat de bouw van de hal doorging had iedereen 
direct ideeën, maar over het idee van een verdiepingsvloer was 
iedereen het eens; deze moest er komen! Er werd een verdeling van 
taken gemaakt en er werd aan mij gevraagd of ik samen met Sander de 
constructie van de verdiepingsvloer wilde maken. Sander en ik zijn toen 
samen aan het tekenen gegaan en hebben een overzicht gemaakt van 

wat we nodig hadden qua materiaal. 

Sander had nog een paar mooie balken liggen die we konden gebruiken voor de 
constructie en we hebben toen nog platen gemaakt die er in gelast zijn zodat alles 
boutbaar was. Toen alles gelast was heeft dé schilder van onze vereniging Raymond 
alles netjes in kleur gespoten. In de tussentijd waren Ruud en ik  bij de hal ook al 
bezig met ankers stellen en het storten van de betonpoeren. Ook moesten er nog wat 
houten balken geregeld worden voor tussen de constructie, deze hebben we van een 
sloopbedrijf kunnen overnemen. De laatste houten balken kwamen van onze leden. 

De houten balken waren nog niet passend en deze heeft onze vakJan mooi passend 
gemaakt. Ook hebben we via-via underlayment platen gekregen voor de vloer. Toen 
alles klaar was hebben we een verreiker geregeld en samen met z’n allen de constructie 
opgezet en de vloer er opgemaakt. 

De trap voor de verdiepingsvloer is ons gesponsord door TK plafonds en wanden en 
deze trap is ook door onze vakJan iets verlengd en er is een railing langs gemaakt. Later 
is er boven op de vloer een hok voor de kledingcommissie gemaakt en een magazijn, 
verder is alles mooi afgetimmerd.

4 november 2023 hebben wij met een aantal jongens van de wagenbouw een keet 
opgehaald. Edwin die bij Wagenborg werkt heeft een kraan en vrachtwagen geregeld, zodat 
we de keet konden ophalen. Alles geregeld zou je denken, alleen was er een dingetje… 
Wij waren er wel, maar alleen Edwin nog niet (die had zich verslapen). Toen hij er eindelijk 
was, ruim een uur later, konden we ook gelijk beginnen met het hijsen. De keet hebben we 
tijdelijk bij de zaak van Sander Vunderink neer kunnen zetten.

In juni 2024 zijn we begonnen met het verbouwen van de keet tot kantine. We 
hebben een klein clubje gevormd: Raymond, VakJan, Bassie, Rens, Lars en ik 
(Jeffrey). Met deze vakmannen hebben we besproken dat we de maandagavonden 
vrij moesten houden om te timmeren aan de keet. We zijn begonnen met het 
verwijderen van een wandje, de oude toiletpot etc. Daarna zijn we begonnen met 
het timmeren van de wc-hokjes. Ondertussen hebben we ook even bekeken hoe 
de buitenkant eruit zag en wat we moesten vervangen. Ook begonnen we met 
het verwijderen van verrotte platen (wat niet altijd met beleid ging oeps!). Toen 
bleek dat er meer verrot was dan we dachten, hebben we een hele hoek compleet 
vervangen en ook aardig wat wand delen. We zijn er een aantal avonden mee 
bezig geweest. Lars heeft de toilet reservoirs geplaatst en VakJan heeft daar de 
betimmering omheen gemaakt.

Toen de keet zover klaar was aan de buitenkant, wilde dé verenigingsschilder 
Raymond, die ook bij het timmer clubje zat, de keet gaan spuiten. De kleur zou 
hetzelfde worden als de hal. Veel kieren en schroefgaten moesten voor die tijd nog 
dichtgekit/gestopt worden en het moest daarna helemaal geschuurd worden. Maar 
daar had Raymond gelukkig hulp bij! Zijn collega Maik (nu ook lid bij AltijdDorst) 
die heeft hem daarmee geholpen. Toen dat gedaan was, konden zij echt gaan 
beginnen met het spuiten van de keet. En het eindresultaat mag er echt wel wezen! 

13 oktober 2024 was de dag dat de keet naar de hal ging verhuizen. Edwin heeft 
weer kunnen regelen dat wij de kraan en een vrachtwagen konden gebruiken om de keet op te hijsen en op 
de vrachtwagen konden zetten en het te vervoeren naar de hal! Bij de hal aangekomen, heeft Edwin (dit keer 
wel op tijd ;)) met de kraan de keet langs de hal gehesen met een beetje pas- en meetwerk hebben we hem 
goed neergezet zodat ook de afvoer en de waterleiding op de goede plek kwamen te zitten! En toen stond hij!

We zijn op de avonden weer bezig geweest met de betimmering van de binnenkant van de keet. VakJan is 
bezig geweest met de beplating van de wanden. Luc heeft via zijn werk nog een mooi een klein tweedehands 
keukentje kunnen regelen. Voordat Luc dit keukentje kwam brengen heb ik de oude eruit gesloopt en daarna 
de nieuwe erin gezet. Na die tijd zijn Raymond en ik bezig geweest met het bekleden van de toiletten. 
Raymond heeft wat PVC kunnen regelen, dus we hebben de wanden en vloer mooi bekleed met PVC. 

Alles was zo’n beetje tegelijkertijd klaar. Dus Raymond kon zijn gang weer gaan. Maar voordat hij zijn gang 
kon gaan, is Joyce nog druk bezig geweest met het schoonmaken van de keet zodat Raymond en Maik de 
keet wit konden maken en de lambrisering konden schilderen. Daarnaast heeft Raymond nog een mooi 
vloertje kunnen regelen en heeft hij deze ook gelegd. Sebastian heeft de elektra en verlichting aangesloten. 
Lars heeft de toiletten aangesloten en uiteindelijk na lang wachten en zeuren heeft hij ook de kraan en boiler 
aangesloten. Dus de keet is eindelijk klaar na bloed, zweet en tranen en af en toe ook wat gescheld. Maar het 
resultaat mag er echt wezen! We zijn echt blij met hoe het is geworden! Dus kom er maar snel een drinken in 
onze kantine! :) 

Door: Rens ter Brake Door: Jeffrey Boerhof
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Landbouwbedrijf Ibbenhorst

Loon- en grondverzetbedrijf Stege

René 
Jannink

Boomkwekerij Holtslag

Jan 
Haarhuis

Naast al deze bedrijven willen we de volgende mensen speciaal bedanken: 
Herman Ellenbroek, Sander Vunderink, Theo Lassche en Tom ter Beek,

en natuurlijk degenen die niet bij naam worden genoemd: 
jullie weten wie jullie zijn! 

Dirk in ’t veld
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Het “Naai-hok” De groen-gele loper!
Hoe blij zijn we! Op 22 september 2024 zijn we verhuisd, naar onze eigen hal aan de Kleiweg 
2B in Borne. Met een groot aantal leden, de nodige auto’s en vrachtwagens is al wat we 
hebben verhuisd en neergezet in de hal. Wat een gesleep, wat een drukke dag, maar wat zijn 
we trots dat het nu dan echt gaat gebeuren! Langzaam vordert het inrichten van de hal en 
komt er een verdieping in de hal. Daarop worden 2 ruimtes afgetimmerd door de heren. Tot 
onze grote vreugde wordt er besloten dat wij met de dames van de kledingcommissie in één 

van de ruimtes een ‘naai-hok’ kunnen inrichten. 

Er is een prachtige trap geplaatst zodat we veilig naar boven kunnen. Er wordt een mooie laminaatvloer gelegd, 
een tafel, stoelen en kast komen bij leden vandaan, er worden schappen gemaakt en een werkbank. De zolders 
in onze huizen worden leeggehaald en al snel zitten we samen aan tafel de nieuwe pakken voor de loopgroep te 
bedenken. Met een kopje thee ontstaan er de mooiste ideeën. Afgelopen augustus is het thema bepaald en is 
de tekenaar benaderd om een mooie wagen te ontwerpen. Het is niet te filmen!

Nadat er een plan is bedacht (Anita, bedankt voor het meedenken!) gaan we samen 
op pad om mooie stof te kopen, pakken zijn ontworpen en er kan geknipt en genaaid 
worden. In de tussentijd werden onze leden gevraagd om zich op te geven voor de drie 
optochten die we gaan lopen. We beginnen in Albergen, dan gaan we naar de grootste 
verlichte optocht van het oosten in Tubbergen en natuurlijk sluiten we de optochten af 
met de gezinsoptocht in ons eigen Hengelo.

Hoe leuk ook: het ‘Kleintje Dorst’ is geboren! En deze jonge leden willen ook graag 
meelopen in de optochten in Albergen en Hengelo. Voor ons bij de kledingcommissie 
een nieuwe uitdaging: kinderpakken naaien. Gelukkig schoot ook Ingrid hierbij te 
hulp (dank! dank! dank!). We hebben een aantal pasmodellen gemaakt en in het pas-
weekend kwamen de KleineDorst en de volwassen leden passen. Wat een gezelligheid 
in de hal! 

Dit jaar is een druk jaar. We zijn weer zelf aan het bouwen met de wagen en daarnaast 
moeten we alles in de hal een vaste plek gaan geven. Maar onder de gedreven leiding 
van ons top bestuur komen al veel leden naar de hal. De eerste bouwdag hebben we 
gehad, deze dag was gezellig en er is een hoop gebeurd. Tom heeft samen met de leden 
van KleineDorst enkele attributen gemaakt voor in de loopgroep. Druk maar leuk gaan 
we samen door om weer met iets moois voor de dag te komen. Op de Wagenpresentatie 
zullen we het eindresultaat onthullen en er één op drinken!

Na al het harde werken van de afgelopen maanden was de nieuwe bouwhal dan eindelijk 
klaar. En natuurlijk wilde AltijdDorst deze hal maar al te graag aan iedereen laten zien. En 
dan in het bijzonder aan alle sponsoren, waaronder de eigenaren van de énige echte Altijd 
Dorst vierkante meters. 

Ik hoor u denken, waarom wordt dit verhaaltje over AltijdDorst geschreven en niet namens 
AltijdDorst? Nou dat komt omdat ik geen lid ben van AltijdDorst; zo dan is dat maar gezegd. Ondanks een broer 
en schoonzus die volledig besmet zijn met het carnavalsvirus, geldt dat niet voor mij. Maar helemaal ontkomen 
aan AltijdDorst lukt (gelukkig) niet. Vandaar dat ik ook bij het openingsfeest aanwezig was om achter ‘de kassa’ 
te helpen.

De uitnodigingen werden verstuurd, de bouwhal werd opgeruimd, versiering 
werd aangebracht, drank en eten werden ingeslagen en er werden activiteiten 
georganiseerd voor KleineDorst. En natuurlijk werden de voorbereidingen 
getroffen voor de (voornamelijk) groen-gele loper van (symbolische) m2-houders.

Op 4 januari 2025 was het dan zover; de opening van de gloednieuwe bouwhal 
aan de Kleiweg 2-B in Borne. Al snel kwamen de genodigden in grote getalen 
binnen en vloeide het bier rijkelijk. Ook werd er gezorgd voor een goede bodem 
door Robert en Peer, die druk bezig waren met het bakken van braadworsten en 
hamburgers. En uit eigen ervaring kan ik vertellen dat deze erg goed smaakten. 
Ondanks dat ik niet besmet ben met het carnavalsvirus blijf ik toch familie van 
Bassie en Amber hè ;). 

Er werden met trots rondleidingen gegeven door de nieuwe bouwhal waarbij natuurlijk het naaiatelier 
en de keet niet werden overgeslagen. De KleineDorst vermaakten zich uitstekend met het roosteren van 
marshmallows buiten bij het vuur waarna een ontzettend gezellige bingo volgde waarbij mooie prijzen te 
winnen waren. Ook was er veel interesse in de merchandise en dan vooral in de enige echte AltijdDorst 
kinderkielen. Steeds meer ‘KleineDorst’ waren ook als zodanig herkenbaar en liepen trots rond.

Om 18:00 uur was het dan zover, de officiële onthulling van de groen-gele loper van (symbolische) m2-
houders. Na een kort praatje van de voorzitter werd het karton weggehaald en de prachtig geel en groen 
geschilderde tegels kwamen tevoorschijn, wat met veel enthousiasme gepaard ging. De m2-houders (sommige 
kunnen we inmiddels gerust grootgrondbezitters noemen) gingen op zoek naar de eigen vierkante meter(s). 
Foto’s werden uiteraard gemaakt.

Voor de laatste drie vierkante meters barstte er een ware biedingsstrijd los. Er werd gul geboden, want wie wil 
er nou niet vereeuwigd worden op deze manier? De laatste vierkante meter was er niet zomaar één, dit betrof 
de enige gouden vierkante meter. Ook deze werd per opbod geveild waarop uiteraard na afloop ook flink werd 
geproost.

Ik kijk terug op een zeer geslaagde opening waarbij al 
het harde werken door AltijdDorst van de afgelopen 
maanden meer dan zichtbaar was en werd beloond.

Het is prachtig om te zien hoe ze dit samen met z’n 
allen hebben bereikt!

Door: Gerlande Staudt Door: Linette Drenth
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Welkom KleineDorst! 
Door: Marlieke ten Damme  

Beste mennekes, wiefkes en bovenal onze nieuwste aanwinsten van KleineDorst,

Ik mag jullie meenemen in het verhaal van het ontstaan van de KleineDorst. 

De afgelopen jaren zijn er heel wat AltijdDorst kinderen ter wereld gekomen. De ene na de andere 
kwam ter wereld, maar met de komst van de kinders slonk de loopgroep. Dit kwam natuurlijk 

omdat we tot nu toe geen kinderen bij de vereniging hadden. Dat betekende dat één van de twee ouders niet 
mee kon lopen met de optocht. Ja natuurlijk zou je een oppas kunnen regelen, maar wat is er nou leuker dan 
het carnavalsvirus over te dragen aan je kinderen? En hoe eerder, hoe beter toch?

Als ik voor mijzelf mag spreken dan bestond dit uit kijken met de kinderen langs de optocht, maar niet 
meelopen. En eerlijk, dat vond ik toch best wel jammer. Er was al wel vaker geopperd om de kinderen mee te 
laten lopen, maar het kwam nooit echt van de grond. Tot afgelopen jaar! Samen met een aantal andere ouders 
en het bestuur hebben we KleineDorst opgericht. Na wat discussiëren over de naam, regels, etc. zijn we er 
toch echt uitgekomen. 

En hoe enthousiast zijn de kinderen! Want meelopen in een echte carnavalsoptocht, dat wil toch iedereen? 
Er heeft al een heuse bouwochtend plaatsgevonden (en er volgen er nog meer) waarbij ze geholpen hebben 
met het maken van de microfoons uit de loopgroep, de kids waren er natuurlijk ook bij met de onhulling van 
de groen-gele loper, en de eerste kinderen zijn al gespot in de vertrouwde AltijdDorst kiel. Echt ontzettend 
gaaf! Bij deze dan ook een ontzettend grote dank aan Ingrid en Karin voor het maken van de fantastische 
kinderkielen! Jullie zijn er maar wat druk mee geweest, maar de blije koppies spreken toch boekdelen! 

Er zijn (op moment van schrijven) in totaal 25 kinderen aangemeld en hoe trots kunnen we zijn dat we, mede 
dankzij KleineDorst, we dit jaar gewoon een loopgroep hebben van 80 personen! We gaan er een knalfeest 
van maken, en laten we er met z’n allen voor zorgen dat de kinderen besmet worden met het virus wat ons 
ook zo in z’n greep heeft!

Aan alle kinderen, van harte welkom en 
ontzettend leuk dat jullie nu onderdeel zijn 
van H.O.V. AltijdDorst!
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kom naar onze megastore in borne (Hofstraat 3) of laat
je inspireren op onze website www.carnavalsland.nl!
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Wees welkom bij de Club van 111!
Door: Leon Rohaan 

Zojuist krijgen we de melding dat de speldjes speciaal ontworpen voor de Club van 111 
onderweg zijn naar Nederland. Op het moment van schrijven is nog niemand officieel lid 
van deze nieuw op te richten club. 

Wat is het idee?
We richten een club op waar iedereen lid van kan worden met als enige voorwaarde dat je de contributie 
van 111,- euro jaarlijks betaalt. Hiervoor krijg je het lidmaatschap, een fantastische pin welke elk jaar 
mooier wordt en steun je H.O.V. AltijdDorst.

Hoe werkt het?
Iedereen van de vereniging, zowel leden, steunende leden, 
de KleineDorstigers, als het bestuur kunnen ideeën voor een 
financiële bijdrage inbrengen bij de Club. Alle leden van de Club 
stemmen vervolgens over het idee en wanneer er meer voor dan 
tegen stemmen zijn én het geld beschikbaar is wordt het idee 
gefinancierd! De wagenbouw is bijvoorbeeld op zoek naar een 
nieuw lasapparaat of de kledingcommissie wil een bijdrage voor 
extra mooie stof, dit soort ideeën kunnen gefinancierd worden.

Wat krijg je ervoor terug?
Uiteraard krijg je er, naast het steunen van de vereniging, ook nog 
een speciale dag voor terug. We gaan jaarlijks namelijk met de hele 
club, gesteund door een passende sponsoractie, een bijzondere 
activiteit beleven inclusief eten en een (klein) drankje!

Heb je al het AltijdDorst speldje van 50,-?
Dan is je bijdrage het eerste jaar, slechts 61,-!!

Ook overtuigd?
Meld je aan bij leon.rohaan@gmail.com of app Leon op 0611363333
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H.O.V. AltijdDorst
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Later op de middag kwamen er steeds meer nieuwe gezichten bij. Je kon ook goed onderscheid maken 
tussen de mensen die net waren aangehaakt en de mensen die er al vanaf 11 uur bij waren. Er vielen zelfs 
al wat mensen af tijdens het bezoeken van de laatste kroegen. Dit kwam ook doordat bepaalde mensen, 
waarvan we geen namen noemen, het bier tempo weer iets omhoog hielpen. Twee aanhakers, waarvan er één 
de casanova van het bestuur is en later ‘Lid van Verdienste’ werd op Het Grote AltijdDorst Feest, zaten bij de 
aanstichters. Hierdoor kreeg Sander het ook nog zwaar en hij had nog wel zo gezegd dat hij niet dronken ging 
worden. Dat kun je met Pim in de buurt maar beter niet zeggen. 

Toch heeft een grote groep de kroegentocht afgemaakt en hiervoor een mooie speld in ontvangst genomen. 
Een teken van doorzettingsvermogen en karakter, al zeg ik het zelf. Het feest duurde nog tot in de late uurtjes. 
Helaas was de redacteur van dit stukje toen alweer netjes thuis. Volgend jaar maar weer een poging wagen!
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De Twentse 11e van de 11e 
Door: Tom Regts

Maandag 11-11-2024 was het een bijzondere dag. Voor de tweede keer op rij werd er in 
Oldenzaal een startschot gegeven voor het carnaval in Twente. Afgelopen jaar was het al 
een veelbesproken punt op de agenda. Gaan we nu echt niet meer naar Köln toe? Het feest 
rondom de historische Dom van Keulen had ons al vele mooie herinneringen gegeven. 
Echter als Twentse vereniging die hard bezig is met het netwerken bij zusterverenigingen 
werd er gekozen voor een alternatief in het mooie Oldenzaal.

Maandagochtend om 10:17 uur verzamelden de eerste mensen zich op het station in Hengelo. De mensen 
druppelden langzaam binnen en de koppies zagen er nog niet helemaal uitgeslapen uit. Een mannetje of 
11 (laten we het carnavalesk houden) stapten op de trein richting Oldenzaal. Er waren door velen beloftes 
gedaan dat zij nog zouden nakomen. Iets met werk of andere niet te overwinnen verplichtingen. Op station 
Hengelo Oost kwam er nog een klein clubje bij en de confetti mocht natuurlijk niet ontbreken. 

Eenmaal in Oldenzaal trokken we richting het grote podium voor het startschot om 11:11 uur. Ik denk dat 
menigeen dit gemist heeft, omdat we het onderling toen al zo gezellig hadden en je het met je ogen niet kon 
afknipperen of het was al gebeurd. Omdat het al aardig koud was besloten we de 11 kroegentocht iets te 
vervroegen. We hadden al snel iemand gevonden om alle stempels te verzamelen voor het grootste gedeelte 
van de groep. Pim was de sjaak want hij was de aangewezen persoon om deze operatie organisatorisch te 
begeleiden. Zo kon de rest zich focussen op de belangrijke zaken; bier drinken en lol maken!

Aan het begin van de middag begonnen de magen iets te knorren. Het werd tijd voor wat anders dan de twee 
bruine boterhammen die we per glas bier zouden binnenkrijgen. Een groepje ging voor de vette hap en een 
andere groep probeerde de marktkooplui zo ver te krijgen om de kaas en worst alvast voor ons te snijden. 
Kleine kanttekening dat je bij bier beter geen truffelkaas kunt halen Iris…
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Sponsor in the spotlight
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Familiebedrijf 
22 november 2024 vierde Schilders- en spuitbedrijf 
Geelen haar 50-jarig jubileum. Het lijkt wel gisteren 
dat Harry en Maria Geelen in Deurningen hun eerste 
verfkwasten oppakten, maar inmiddels staan ze, letterlijk 
en figuurlijk, stevig in de verf!
 
Harry Geelen (nu 77 jaar, maar nog steeds met het 
enthousiasme van een jonge schilder) begon ooit 
in 1974 met zijn vrouw Maria aan dit avontuur, toen 
schildersbedrijf Geelen als een klein lokaal bedrijf aan de 
Hoofdstraat 23 in Deurningen van start ging. 50 jaar later 
is hij nog steeds actief, misschien niet meer met de kwast, 
maar zeker met de blik van een vakman.

De zonen van Harry en Maria, Herald en Gerwin, hebben het bedrijf voortgezet en zij combineren het 
traditionele vakmanschap met de nodige moderne snufjes. De nieuwste aanwinst? Een gloednieuwe spuiterij 
in Hengelo aan de Oosterveldsingel 35-c. 

Van kleur op de muur tot glimmende machines.
Van behang, verf, kwasten, rollers en raamdecoratie in de winkel tot 
schilder- en spuitwerk voor woningen, muren, plafonds, kozijnen en 
spuitwerk voor landbouwmachines of oldtimers – bij Geelen kun je alles 
verwachten, zolang het maar kleur heeft! 

Wisten jullie dat…. 
… Raymond Hellegers, lid van de vereniging AltijdDorst en dé 
verenigingsschilder, al sinds zijn jongere jaren werkt bij het familiebedrijf?

… het carnavalsvirus ook binnen Geelen werknemers besmet? Zo is 
collega-schilder Maik Bernds tegenwoordig ook van de partij bij H.O.V. 
AltijdDorst! 

… Familie Geelen altijd in is voor gezelligheid en feest? Al een aantal 
jaren zijn ze bij meerdere van onze carnavalsactiviteiten te vinden (zoals 
o.a. de wagenpresentatie, Het Grote AltijdDorst Feest en het optocht 
kijken in Oldenzaal). 

… het 50 jarig jubileumfeestje van Geelen tot in de late/vroege uurtjes 
gezellig is gebleven. 

Bedankt!
Familie Geelen onmeunig bedankt voor de trouwe sponsoring en gefeliciteerd 
met jullie jubileum namens H.O.V. Altijd Dorst. Op naar nog veel mooie jaren! 
Ennnnn…. We drinken er dit carnaval nog graag een borreltje met jullie op! 

Schilders- en spuitbedrijf Geelen
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Het Grote AltijdDorst Feest
Door: Jamie Schiller 

De 11e van de 11e ging het carnavalsseizoen 2024-2025 los. Het bestuur is al druk bezig 
met de voorbereidingen van aankomend carnavalsseizoen, maar ook al voor het volgende. 
Wat wordt het thema dit jaar? En volgend jaar is ons jubileumjaar; wat gaan we dan allemaal 
doen? Dat moeten we nog even afwachten, want eerst ons eigen feest! Die vieren we dit 
jaar voor de tweede keer bij Club Merlijn, dit jaar voor het eerst in de achterzaal. 
De voorbereidingen

Het is donderdag 5 december, we zijn al druk om weer alles bij elkaar te zoeken, 
even gezellig opstarten met een kop koffie of thee en dan gaan we hard aan de slag. 
Alle ballonnen worden opgeblazen, dicht geknoopt en vervolgens in setjes van 4 
aan touw vast gemaakt. Ondertussen sneuvelden wat ballonnen door het glas op de 
grond, maar hier werd enorm om gelachen en geouwehoerd. Na een tijdje was heel 
club Merlijn omgetoverd tot een groengele feesttempel waar we trots op mogen zijn!

Party time!
Vrijdag 6 december: de dag van ons grote feest, wat hebben we er zin in! De 
meeste AltijdDorstigen waren er lekker op tijd om nog te helpen met de laatste 
voorbereidingen, maar ook om nog even lekker te snuffelen tussen de merchandise. 
De eerste biertjes smaakten al goed en we zagen de groengele zaal al snel vol stromen vol met leden van 
bevriende verenigingen uit onder andere Hengelo, Borne, Losser en Oldenzaal. Het duurde niet lang of de 
feesttent was gevuld met gezelligheid. En midden in deze gezelligheid moest er een speciaal iemand naar 
het podium komen, namelijk Bertil Jansen. Hij werd door het bestuur enorm verrast om lid van verdienste 
te worden. Ik ben zelf nog vrij nieuw binnen de vereniging dus had hier nog niet eerder van gehoord, maar 
je hoort hierbij als je uitzonderlijke inzet getoond hebt voor onze vereniging. Dat heeft Bertil (wie kent hem 
niet?!)  jarenlang gedaan (hij wordt niet voor niets papa genoemd). Nogmaals gefeliciteerd Bertil! 

De Bierestafette 
Halverwege de avond werd er druk rondgevraagd voor de bierestafette, ik zelf drink geen bier dus besloot ik 
om als een cheerleader onze eigen AltijdDorst toppers stevig aan te moedigen. Het was een hele spannende 
wedstrijd en in de finale (waar we schijnbaar voor het eerst sinds lange tijd zelf weer eens in stonden) was het 
kantje boord, maar gingen De Toet’nbloazers er uiteindelijk met onze felbegeerde wisselbokaal vandoor. 
Na weer een geweldige editie van de bierestafette was het tijd om de tent helemaal op zijn kop te zetten. 
Hoogste tijd voor de lasershow, lekkere muziek en natuurlijk een bult gezelligheid! We gingen door tot de 
latere uurtjes, want de borrels bleven smaken en de dj bleef geweldige muziek draaien! 

De kater komt later
Na het feest was het zaterdag natuurlijk ook weer tijd om alles op te ruimen, maar eerst even langs de markt 
om een zak met loempiaatjes te kopen en samen te ‘ontbijten’. Na het heerlijke eten werden de ballonnen 
lek geprikt, de slingers van de muren gehaald en al het afval in vuilniszakken gedaan. Dat was hem dan weer! 
Maar wat was het weer een top editie! Het bestuur, Thomas en het personeel van Club Merlijn liepen tijdens 
het feest met een grote glimlach door de feesttent en wij hebben ons ook met z’n allen enorm vermaakt! Op 
naar een mooi jaar en zeker weer uitzien naar Het Grote AltijdDorst Feest van volgend jaar! 

3736



38 39



41
40

Niet te filmen!
Door: Amber Dirksen

Goedenavond, welkom bij het AltijdDorst journaal van 20.00 uur. Dit zijn de belangrijkste 
nieuwsitems van vandaag: Hengelose vereniging verlegt grens naar Borne, race tegen de klok 
voor de wagen van AltijdDorst én geruchten over filmsterren die de komende weken in omgeving 
Twente te vinden zijn. Maar eerst, het weer: we verwachten de komende tijd een natte maar 
kleurrijke periode. Met kans op confetti en glitters, vooral in de namiddag. Pas op voor lokale 
buien van bier en wijn, hierdoor kan het glad zijn.  

In augustus 2024 werd er op het terras van café Het Uurwerk besloten dat het thema voor dit carnavalsseizoen ‘Niet 
te filmen!’ moest worden. Wat een gezellige setting en een paar 
lekkere drankjes wel niet voor elkaar kunnen krijgen. Tot op heden 
is het de vraag wat er door het bier bij Het Uurwerk zit, want 
voordat Tom er was (die zo’n halfuur te laat aan kwam kakken), 
was de knoop over het thema al doorgehakt. Lekker bezig leu! 
Vlak daarna kregen we van een enthousiaste wagenbouwer uit 
de omgeving het aanbod om een wagen te tekenen. Na wat 
aanpassingen werd de tekening officieel aan ons overhandigd. 
Een eigen bouwhal, een tekening van de wagen… Ik hoor het 
jullie denken (en heel eerlijk, ik dacht het zelf ook): ongekende 
professionaliteit voor onze vereniging. 

Tussen het bouwen aan onze eigen hal door (want ja, ook daar was nog genoeg te doen) werd er langzaamaan gestart 
met het bouwen van de wagen. Er werd een onderstel op de kop getikt en ook de kledingcommissie ging om tafel 
voor het bedenken van de pakken. Ik wou dat ik dit jaar eens iets anders kon zeggen, aangezien we met het bouwen 
van onze eigen hal meer een marathon aan het lopen zijn, maar zoals altijd glipte de tijd door onze vingers en zijn we 
momenteel (alsnog) bezig met een eindsprint naar de finish. In de tussentijd gaat er natuurlijk ook nog van alles mis 
(bijv. Lasspetter Jeffrey), maar wordt er ook genoeg gelachen en geouwehoerd (hebben jullie bijv. ooit een Hagenees 
op een steiger zien wankelen? Wij wel, hé Noortje ;)) én gaat er ook best wel heel veel goed (zo zijn er meerdere 
gezellige KleineDorst bouw-zondagen geweest). In de tussentijd heeft Tom besloten liever met zijn ski’s over de 
finish te willen gaan en toverde de hal daarom om in een witte (piepschuim) piste en sloopte ondertussen nog even 
het slot van zijn eigen piepschuim hok. Ruud besloot in z’n eentje dat de sprint wat te snel ging en haalde daarom 
het trekkertje nog maar weer eens uit elkaar. Tom R. en Bertil zochten de warmte van het ‘naaihok’ op en hielpen 
“fanatiek” mee met het foam voor de hoofddeksels. Er werd een heuse chef frituur aangesteld en de frikandellen van 
de bruine fruitschaal worden standaard door Jamie verorberd. Op andere avonden werd de Bornse culinaire keuken 

getest, zo is er al bij Mexicaan 
Las Carretas besteld en ook de 
cafetaria’s in de buurt zijn al 
bezocht. Nou en dat alles natuurlijk 
onder het toeziend oog van 
opzichter Lars. 

Je zou er wel een script over 
kunnen schrijven. Dus… Licht, 
camera, ACTIE! Want binnenkort 
trekt het AltijdDorst spektakel weer 
door de straten én dat is werkelijk 
niet te filmen! Dat was het nieuws 
van 20.00 uur. Fijne avond! 41
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